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Terugblik op het jaar 2024 geeft te kennen dat het een jaar van zo goed als geen numerieke 

groei blijkt.  Wel heeft elk in ons kleine ‘Jezusnetwerk’ verhalen van ontmoetingen met 

velerlei  mensen en in deze ontmoetingen vielen geregeld verwijzingen naar onze Heer maar 

we zagen geen radicale doorbraken in deze ontmoetingen.  

Als Missiepost  hadden we elke maandagavond  OpenHuis ontmoetingen. De kring bestaat 

gemiddeld uit 5-6 personen.  We stimuleren elkaar Jezus bewust te volgen in ons dagelijks 

leven. (wat zich vaker kenmerkt als struikelen en weer door gaan dan met vaste tred 

marcheren)  Hierdoor is m.i meer vastigheid en innerlijke cohesie gegroeid.   

We hebben ook een gezamenlijke app-groep. We delen hier fijne en minder prettige dingen 

van het leven. Zo kunnen we voor elkaar bidden. 

Het delen van allerlei levensperikelen bleek een blijvende motivator voor gebed; we dragen 

elkaar steeds meer op het hart en staan klaar om dit praktisch vorm te geven. Dit door een 

bemoedigingskaartje, telefoontje en het opzoeken van elkaar. Bovenstaande bleef echter 

niet beperkt tot eigen kring maar ook tot de mensen in onze omgeving. Zo willen wij 

“beïnvloeders ten goede” ,of anders gezegd, “zout en licht” in de wereld zijn. 

Als Missiepost hebben we enkele korte termijn zendingsinitiatieven ondersteund, maar ook 

humanitaire hulp. Bij ziekte e.d staan we klaar met een bloemetje of fruitmand. 

 

 


